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Heren Haarverzorging       
 
CEES HEESBEEN       

 
Alleen op afspraak, maandag 
gesloten. 

 

Kerkstraat 5, 5141 EA Waalwijk 
Tel. 0416-334772 
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Lidmaatschap: 

Na schriftelijke aanmelding kan men lid worden van TTV Waalwijk. De 

aanmelding geldt voor een minimale periode tot en met het opvolgend 

kalenderkwartaal. Opzegging kan geschieden, met inachtneming van een 

opzegperiode van minimaal een maand, per het einde van een kalender-

kwartaal. 

 

De clubkleding: 

Wordt u lid van onze vereniging dan is het dragen van onze clubkleding 

(BPRgroep) verplicht tijdens wedstrijden in de NTTB- en WBRT-

competitie en officiële door de vereniging aangemelde toernooien. Bij het 

in gebreke zijn zal er streng worden opgetreden in de vorm van uitslui-

ting van verdere competitiewedstrijden en/of toernooien, een eventuele 

boete van de NTTB wordt aan je in rekening gebracht.  
 

Indeling speel- en trainingstijden vanaf 24 augustus 2010: 

 
Maandag Verhuurd aan WBRT 20.00 u – 24.00 u 
Dinsdag Training beginners *) 18.00 u – 19.15 u 
 Training gevorderden *) 19.15 u – 20.15 u 
 Vrij spelen senioren 20.15 u – 24.00 u 
Woensdag Competitie NTTB en WBRT 20.00 u – 24.00 u 
Donderdag Vrij spelen senioren 09.00 u – 12.00 u 
 Training beginners *) 18.00 u – 19.00 u 
 Training gevorderden *) 19.00 u – 20.15 u 
 Competitie senioren WBRT 20.30 u – 24.00 u 

 Vrij spelen senioren 20.15 u – 24.00 u 
Vrijdag Gesloten  
Zaterdag Competitie junioren NTTB 09.30 u – 13.00 u 
*) Voor alle juniortrainingen geldt dat als je niet kunt komen trainen, dat je je tijdig 

telefonisch of per e-mail bij de trainer afmeldt. 

 
Het telefoonnummer van ons Tafeltenniscentrum is: 0416-341600 
 E-mailen? Kan ook: info@ttvwaalwijk.nl en/of 
   redactie@ttvwaalwijk.nl 

  Website kijken? : www.ttvwaalwijk.nl  
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Het bestuur: 

Voorzitter (wnd): Theo de Laat  Tel: 0416-340782 / 06-25095013 
Secretaris: Ben Blijlevens Tel: 0416-336808 / 06-12873596 
Penningmeester: Theo de Laat  Tel: 0416-340782 / 06-25095013 
Ledenadministratie: Peter Brand  Tel: 0416-344131 / 06-51030611 
Bestuurslid: Hans de Vaan  Tel: 0416-330153 / 06-57209204 
 
Per e-mail bereikbaar via functienaam@ttvwaalwijk.nl  
 

De wedstrijdleiding: 

NTTB:  Ben Blijlevens  Tel: 0416-336808 / 06-12873596 
WBRT:   Peter Brand  Tel: 0416-344131 / 06-51030611 
TTL:  Peter Brand  Tel: 0416-344131 / 06-51030611 
Jeugdzaken: Hans de Vaan  Tel: 0416-330153 / 06-57209204 
 
Per e-mail bereikbaar via functiegebied@ttvwaalwijk.nl  
 

Onze commissies: 

Recreatiecommissie:    Jeugdzaken:  
Jan Lommers – 530115     Hans de Vaan - 330153 
Mari Steenbergen – 334240   
Alie Bakkers - 337764    Schoonmaakcommissie: 
     Anneke Kokx - 06-43098291     
Barcommissie:     Wietske Balkenende - 336361 
Francis v Woensel - 561973   
Hanny Pullens - 280681    Redactie clubblad: 
Joop Verhoeven - 335753   Theo de Laat – 340782  
Peter Brand - 344131    redactie@ttvwaalwijk.nl  
Arno Heykoop – 340289     
Tiny van Delft - 331550 Onderhoudszaken:  
     Arnold Timmermans- 330387 
Toernooicommissie:     
Francis van Woensel – 561973 PR-commissie:   
Henk van Berkel - 342711   Ben Blijlevens – 336808 
Tiny van Delft – 331550     
 

Het clubblad: 

Het clubblad "Batgeheimpjes" komt circa 6 keer per jaar uit. De boekjes 
liggen op naam in de ontmoetingsruimte voor u klaar. Leden die hun e-
mailadres hebben doorgegeven, ontvangen Batgeheimpjes per e-
mailbericht. 
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De contributie per 1 januari 2010   Per kwartaal: 

Junior t/m 17 jaar      : € 24,00 
NTTB-competitiebijdrage junior    : €  9,50  
Senior       : € 22,50 
NTTB-competitiebijdrage senior    : € 12,50 
 
Het inschrijfgeld bedraagt €5,00. Indien u meer informatie 
wenst dan kunt u zich wenden tot Peter Brand. Ook afmeldingen 
uitsluitend via Peter Brand (tel. 0416-344131) 
 
Leden dienen hun contributie per kwartaal of bij voorkeur per jaar over 
te maken op bankrekeningnummer 1558.02.933 of post¬bank¬nummer 
229946 t.n.v. T.T.V. Waalwijk. Een acceptgiro wordt niet toegezonden, 
een automatische machtiging voor afschrijving is ook niet mogelijk. 
 

Van de redactie . . . .  

Arno Heijkoop heeft van Hans de Vaan zijn pen doorgekregen. Helaas 
heeft de redactie van Arno niets mogen ontvangen. Waarschijnlijk druk, 
druk, druk. . . . Maar na enig duw en trekwerk bij Dorothee is de 
redactie bij Suus Tanke uitgekomen die zich hiervoor spontaan 
aanmeldde. Dorothee, zoals je verderop in Batgeheimpjes kunt lezen, 
heb je van Suus de pen doorgekregen. Voor de volgende uitgave rekent 
de redactie dan ook op jouw bijdrage hierbij.  
 
Daarnaast heeft Selma Paetzel spontaan gereageerd om kopij voor 
Batgeheimpjes aan te leveren. Ook was de redactie nog in het bezit van 
ontvangen kopij van Toon Klijn, deze treft u alsnog in deze uitgave aan. 
 
De volgende kopijsluiting staat gepland voor 30 oktober 2010. Wil je een 
stukje schrijven over een wedstrijd of een ander onderwerp, vriendelijk 
het verzoek dit te mailen naar redactie@ttvwaalwijk.nl.  
 
Natuurlijk mag je ook een handgeschreven stuk aanleveren. Graag tot 
schrijfs dan wel e-mails. De Redactie.  
 

Welkom aan de nieuwe leden: 

Joris Slaats – junior 
Maurice van Alebeek – junior 
Firenze Tanke - junior 
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Verjaardagen. . . . 

Sinds de laatste uitgave van Batgeheimpjes zijn de volgende leden / 
vrijwilligers jarig (geweest). Namens TTV Waalwijk van harte gefeliciteerd. 
Peter Mijnders 1 aug Arnold Timmermans 10 aug 
Puck v Elzingen 15 aug Jan Lommers 17 aug 
Willem Haakma 20 aug Ira Sprangers 24 aug 
Peter Brand 25 aug Emy vd Velden 25 aug 
Piet Brekelmans 2 sept Gert Jan van Alebeek 3 sept 
Casper Broman 6 sept Rene vd Heuvel 7 sept 
Tiny van Delft 7 sept Bram v Kuijck 9 sept 
Jeroen v Rooij 16 sept Ramon v Haaren 16 sept 
Alie Bakkers 23 sept Arno Heijkoop 24 sept 
Jo Lommers 25 sept Hanny Pullens 25 sept 
Jan Quirijns 25 sept Ida Rombouts 27 sept 
Berry Timmermans 1 okt Lotte Tanke 5 okt 
Miolaj Borowczyk 9 okt Leslie v Hoogdalem 11 okt 
Arie van Stigt 16 okt Annemieke de Haan 17 okt 
Jo Cruijsberg 22 okt   
 

Belangrijke mededelingen: 

� Batgeheimpjes kopydatum uitgave november/december: 30 oktober 2010 
� Volgende bestuursvergadering: 29 september 2010 
� WBRT-opwarmtoernooi: 6 september 2010 
� WBRT-competitie: 13 september – 17 december 2010 
� WBRT-promotie/degradatie: 20 december 2010 
� TTL-competitie: 20 september – 3 december 2010 
� TTL promotie/degradatie: 10 december 2010 
� NTTB-senioren competitie najaar 2010: 6 september – 27 november 
� NTTB-junioren competitie najaar 2010: 11 september – 27 november 
 

Mededelingen van het bestuur . . . . . 

� Van Casade Woondiensten te Waalwijk hebben we bericht ontvangen dat 
we een niet meer in gebruik zijnde kooiladder mogen demonteren om 
vervolgens als noodtrap te gebruiken. Voor het demonteren, vervoeren en 
monteren is intussen bij een daarvoor gespecialiseerd bedrijf een offerte 
opgevraagd. 

� De zaal is volledig voorzien van nieuwe TL-lampen. 
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Geef de pen door. . . . .  

Of ik een stukje wil schrijven voor Batgeheimpjes?  
Natuurlijk, leuk. 
Eh...inspiratie....eh...o ja... 
 
Voor degenen die mij nog niet zo goed kennen: 
 
Mijn naam is Suus Tanke-Dullens, ik ben getrouwd met Frank. Samen 
hebben we vier kinderen, van wie er drie inmiddels ook tafeltennissen 
(Lotte, Ben en Firenze) en eentje die nog vrolijk door de zaal huppelt (Lars). 
Wij wonen sinds anderhalf jaar in Drunen en zodoende zijn we bij TTV 
Waalwijk terecht gekomen. 
 
Heel lang geleden, toen ik nog in de luiers liep (hoe lang geleden dat dat is 
mag je raden haha) ben ik al een beetje begonnen met tafeltennis. Ik had 
een batje en een bal en een grote broer en zus die al speelden. Selma 
(trainer) kende mij toen ook al, aangezien ze wel eens kwam logeren tijdens 
trainingweken. Net als Lars nu, huppelde ik mee naar de training en mocht 
ik af en toen eens tegen de “groten” spelen. Ik vond dat allemaal wel erg 
leuk en in het jaar dat ik zes werd kreeg ik van Sinterklaas mijn eigen shirt, 
broekje, schoenen en batje. 
Vanaf toen is mijn plezier in het spelletje alleen nog maar gegroeid. Al snel 
trainde ik vier keer per week, speelde op zaterdag competitie en op zondag 
toernooien. Vakanties bestonden uit trainingsweken/-kampen. 
Zoals je in het tafeltenniswereldje wel vaker ziet, leerde ik Frank bij TTV 
Bartok (Born in Limburg) kennen en raakte ik tot over mijn oren verliefd. 
Om heel eerlijk te zijn was er een ding bij Frank waar ik niet van 
gecharmeerd was, hij speelde namelijk met lange noppen...tot overmaat 
van ramp moest ik daardoor heel vaak tegen hem trainen. Met als resultaat 
dat zijn benen na afloop van een training onder de balletjes-afdrukken 
zaten. Een voordeel was wel, nu snap ik wel het spelletje van iemand met 
lange noppen haha, maar dat wil overigens niet zeggen dat ik dan ook 
win...hm... 
Rond mijn twintigste ben ik tijdelijk gestopt met tafeltennis aangezien ik 
andere prioriteiten kreeg. Ik ging samenwonen, studeerde af als docent 
wiskunde tweede graads, trouwde, ging werken en kreeg al vrij snel vier 
kinderen. In 2004 vier verhuisden we met ons gezin naar Engeland, alwaar 
mijn nieuwe achterburen zich kwamen voorstellen. Tijdens dat eerste 
praatje op mijn eerste dag in Engeland vroeg de achterbuurman of ik 
toevallig al eens tafeltennis gespeeld had. Er waren namelijk twee 
sportverenigingen in het dorp, de voetbalclub die op het grasveld naast ons 
huis speelden en de tafeltennisclub die aan de andere kant van de grasveld 
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in het gemeenschapshuis speelden. Nou, dat vond ik wel leuk en zodoende 
kwam ik weer in mijn allergeliefde sportwereld terecht. Aangezien er geen 
trainer bij TTV Weston was, besloot het bestuur (nadat ze mij hadden zien 
spelen) dat ik de trainer werd.  Dus heb ik viereneenhalf jaar lang met heel 
veel plezier me daar  bezig gehouden met de jeugd en de oudjes (een 
tussenlichting hadden we niet). Zelf heb ik daar nog competitie gespeeld en 
heb ik het Staffordshire damesteam mogen vertegenwoordigen op de 
nationale tweede divisie kampioenschappen. Heel erg leuk allemaal. 
In Januari 2009 kwamen we dan bij TTV Waalwijk terecht en ja hoe dat 
gelopen is weten jullie inmiddels wel. De meesten van jullie kennen me nu 
en de jeugd ken ik inmiddels ook. Jullie oudjes (of je al in deze categorie 
valt moet je zelf maar even beslissen...) ken ik nog niet allemaal bij naam, 
maar dat komt vast nog wel.  
Dit seizoen kijk ik erg uit naar het spelen met mijn eigen team, de eerste 
wedstrijd zit er al op en mijn spierpijn is gelukkig alweer weg. Afgelopen 
zaterdag heb ik ook met heel veel plezier het tweede jeugdteam gecoacht 
en ook dat was heel erg gezellig. Van dat team krijg ik gelukkig geen 
spierpijn, alleen maar af en toe hartkloppingen als je ziet dat ze een kansje 
krijgen en je het hun gunt dat ze een game winnen. Nu begrijp ik ook mijn 
vader die vroeger altijd kwam kijken en mij aanmoedigen en dan soms even 
een rondje buiten moest gaan wandelen. 
Ik kijk weer uit naar een leuk, sportief en gezellig tafeltennisseizoen bij TTV 
Waalwijk en geef de pen door aan Dorothee. Asjeblieft Door, jij bent aan de 
beurt... 
 
Groetjes, Suus 
 

Hoi allemaal  

Er is mij gevraagd iets over mezelf te vertellen. Mijn naam is Selma 
Straatman Paetzel en ik ben 40 jaar. In 2005 ben ik getrouwd met Frank 
Straatman en we hebben sinds augustus vorig jaar een zoon Lucas. Zoals 
sommige al gezien hebben, Lucas is geadopteerd. Lucas is geboren in Kenia 
en is na een half jaar verblijf daar, lekker met ons mee naar Nederland 
gekomen.  Verder wonen we met onze 2 honden, Bomer en Fits in Tilburg. 
 
Via de site van de NTTB / zuidwest zag ik dat bij TTV Waalwijk een trainer 
gezocht werd. Ik was net terug uit Kenia en was opzoek naar een nieuwe 
uitdaging en heb gereageerd. Het was zo geregeld, na een gesprek met het 
bestuur was het rond. 
Ik ben de nieuwe trainster van TTV Waalwijk. Met heel veel zin zie ik het 
aankomende seizoen tegemoed. Na een paar trainingen voor de vakantie 
had ik al in de gaten dat er veel speler(ster)s zijn die met super veel zin 
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komen trainen. Ik hoop dat ze die lol erin houden en dat we samen aan het 
eind van het seizoen kunnen zeggen dat er ook nog veel geleerd is ook. Mijn 
motto als trainster is: “dat iedereen met een lach moet komen en met een 
lach moet gaan en als we daar tussen in nog wat geleerd hebben zou dat 
super zijn”.  
 
Zelf speel ik ook nog steeds. Momenteel speel ik dames 3e divisie en heren 
3e klasse bij TTV Irene. Ik ben met mijn 6 jaar begonnen bij Irene, lid 
geworden na een clubkampioenschap. Mijn broer Reinier moest spelen en ik 
ging mee, er was een plaatsje vrij en ik kon mee doen. Ja en dan ben je 
besmet en kom je er niet meer vanaf. Vanuit Irene ben ik nog naar een paar 
andere clubs verhuisd, (dat was toen heel normaal) hoe hoger je kon spelen 
hoe beter. Ben toch uiteindelijk weer bij Irene terecht gekomen en heb het 
daar goed naar mijn zin. Hopelijk lukt het tafeltennis nog na 1 jaar niet 
spelen. Ik heb zin in de competitie, ik heb er zin om training te gaan geven 
aan iedereen en hoop dat het een super goed seizoen gaat worden. 
 
Groetjes allemaal 
 
Selma  
 

12 juni examens tafeltennisdiploma *A 

10 uur, 12 zenuwachtige  koppies staan te trappelen van ongeduld om te 
mogen beginnen aan hun tafeltennisoefeningen. Ze kunnen vandaag hun 
tafeltennisdiploma *A verdienen. Om 9 uur zijn Hans, Suus, Danny, Toon en 
Henk al aanwezig om alles in gereedheid te zetten, ook Herman is van de 
partij. Dorothee, Patricia en Daphne komen zo rond 9:30 binnenvallen. Ben 
heeft het al druk achter de bar. De vrijwilligers zijn nu allemaal aanwezig 
om er vandaag een mooi sportevenement van te maken. De kandidaten 
moeten 10 technische tafeltennis basisvaardigheden goed uitvoeren, 
waarvan de laatste 2 met Herman. Bij Henk moet dan een combinatie-
oefening gedaan worden en als slotstuk moeten de kandidaatjes bij Patricia 
13 theorievragen goed beantwoorden. Als de kandidaatjes alle oefening met 
een voldoende afsluiten ontvangen ze het felbegeerde diploma.  
Onder aanwezigheid van een groot aantal ouders wordt om exact 10 uur 
begonnen. 
Bij een aantal kandidaatjes gieren de zenuwen door de keel, maar allemaal 
doen ze hun uiterste best om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. De 
kandidaat met de hoogste score komt in aanmerking voor de beker. Om 12 
uur trekt de examencommissie zich terug om de scores te bepalen. De 
uitkomst hiervan is dat Yigit, Lotte en Bram met een even hoog aantal,  
maar liefst 51 punten, gelijk geëindigd zijn. Een backhand oefening met 
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Herman moet de beslissing brengen, Yigit is uiteindelijk de gelukkige 
winnaar. Hierna volgt de diploma-uitreiking, elke kandidaat krijgt van de 
vereniging ook nog een herinneringsmedaille. Op deze prachtige sportdag 
hebben de volgende jeugdleden hun diploma behaald: 
Ben Tanke   Mikolai Borowczyk   Roel van Son 
Emy van der Velden, Sander van Daelen, Casper Broman, Puck van 
Elzingen, Jeroen van Rooij en Leslie van Hoogdalem  
En de top 3 
Bram van Kuijck, Lotte Tanke en Yigit Buyukimdat. 
 
Er moet nog vermeld worden dat 5 kandidaten verhinderd waren, die 
hebben dinsdag 22 juni hun examen mogen doen, ook zij zijn met vlag en 
wimpel geslaagd. Het is jammer dat Jeroen Hahndiek er op 12 juni niet bij 
kon zijn, hij scoorde met een totaal van 54 punten het best van allemaal. 
 
De geslaagden op dinsdag zijn: 
Daniël Sprangers ; Sandra Rombouts; Rosanne van Meer; Rianne v. Kuijck 
En als beste van allemaal, Jeroen Hahndiek. 
Namens alle vrijwilligers,  
Een trotse jeugdopleider, Toon Klijn   
 

Hallo lieve familieleden, vrienden en sportvrienden 

Het is weer bijna een maand geleden dat ik naar Frankrijk ben afgereisd 
voor het Alp dHuZes avontuur. Ik kan jullie mededelen dat ik ondanks wat 
pech toch 2 keer deze berg beklommen heb. 
 
Hiermede wil ik graag iedereen die mij een steuntje in de rug hebben 
gegeven heel erg bedanken. Zeker met de huidige situatie met Mieke heeft 
dit ons erg goed gedaan. 
 
Ik ben van plan om volgend jaar terug te gaan, en dan mijn oorspronkelijke 
doelstelling te realiseren. Ik heb al van mijn 2 grootste supporters, Patricia 
en Nicole de toezegging dat ze serieus gaan nadenken om het samen met 
mij te gaan beleven, de eerste testtrainingen staan op het programma. Als 
er sportievelingen zijn die dit samen met ons willen meebeleven dan wil ik 
dat graag vernemen. 
Jan, Henriette, Els, Gemma en Jan, jullie een extra bedankje voor de steun 
die we van jullie hebben gehad in Frankrijk. Peter, bedankt dat ik zo in jullie 
team ben opgenomen. 
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Voor iedereen geldt: ik hoop dat ik volgend jaar weer een beroep op jullie 
mag doen om ons te steunen en bij te staan in een strijd tegen een vijand 
die toch eens verslagen moet worden. 
 
Vele groeten, 
Mieke en Toon 
 

 
 

Tijd om te lachen . . . .  

Computerprobleem 
Laatst had ik wat problemen met mijn computer, dus belde ik Patrick.  
Patrick kwam langs en drukte op een paar toetsen en het probleem was 
meteen opgelost.  Omdat hij snel klaar was, schreef hij een minimale reke-
ning uit.  Toen hij zijn jas aantrok, kon ik het niet nalaten om te vragen: 
"Wat was nu het probleem?" Hij antwoordde : "Het was een ID honderd T 
probleem." Ik wilde niet te dom overkomen, dus vroeg ik : "Ahhhh, een ID 
honderd T probleem. Wat is dat dan, in het geval het nog een keertje 
optreedt?" De Patrick grinnikte ... "Heb je nog nooit gehoord van een ID 
honderd T fout?" "Mmmmm, nee...." antwoordde ik. "Schrijf het maar op, 
zei hij, "dan begrijp je het een stuk beter." Toen de Patrick vertrokken was, 
schreef ik het op. I D 1 0 0 T 



 
 

 

 
Batgeheimpjes oktober 2010  Pagina 13 van 16  

Tijd om te lachen . . . .  

Jager 

Hoe men iemand iets laat weten zonder te beledigen……. Een oude man van 
98 jaar gaat naar zijn huisarts voor zijn jaarlijkse onderzoek. De arts vraagt 
hoe hij zich voelt: Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Mijn vriendin is 18 
jaar, zwanger en verwacht een kind van mij.  Niet slecht…. hè dokter 
????!!!! zegt de oude man. 
De arts denkt na en zegt: Laat me U een verhaal vertellen: Ik ken een jager 
die nog nooit een jachtpartij heeft overgeslagen. Maar op een dag deed hij 
per abuis zijn paraplu op zijn rug in plaats van zijn geweer. Toen hij in het 
bos was stond er plotseling een beer voor zijn neus. Hij nam de paraplu van 
zijn rug mikte en .......... PANG ! ! ! De beer viel dood neer. 
Ha, ha, ha, lachte de oude man, dat kan niet. Er moet een andere jager 
geschoten hebben.                        
Precies, zei de arts. 
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