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Van de redactie . . . .  

Worden de wanden van onze speelzaal eind dit jaar geschilderd?? Het 
bestuur doet in deze uitgave van Batgeheimpjes een hernieuwde oproep 
voor vrijwilligers die dit klusje met Flexa verf willen klaren.  
 
Zowel Ad van Kleef als Lotte Tanke hebben ‘Geef de pen door’ aangeleverd. 
Ad schrijft boeiend over zijn tafeltennisverleden en Lotte verwacht dat Hans 
de Vaan op dieet moet ☺. Ook tref je een uitgebreid verslag cq wist-u-datjes 
aan van het onlangs gehouden jeugdkamp bij TTV Irene. Zo leer je onze 
jeugdleden ook vanuit een andere hoek kennen. Dit keer iets meer Tijd om 
te lachen opgenomen om op het even aantal pagina’s van 20 uit te komen. 
 
De volgende kopijsluiting staat gepland voor 27 november 2011. Wil je een 
stukje schrijven over een wedstrijd of een ander onderwerp, vriendelijk het 
verzoek dit te mailen naar redactie@ttvwaalwijk.nl. Natuurlijk mag je ook 
een handgeschreven stuk aanleveren. Graag tot schrijfs dan wel e-mails. De 
Redactie.  
 

Het clubblad: 

Het clubblad "Batgeheimpjes" komt circa 6 keer per jaar uit. De boekjes 
liggen op naam in de ontmoetingsruimte voor u klaar. Leden die hun e-
mailadres hebben doorgegeven, ontvangen Batgeheimpjes per e-
mailbericht. 
 

Onze commissies: 

Recreatiecommissie:    Jeugdzaken:  
Jan Lommers – 530115     Hans de Vaan - 330153 
Mari Steenbergen – 334240   
Alie Bakkers - 337764    Schoonmaakcommissie: 
     Anneke Kokx - 06-43098291   
Barcommissie:     Wietske Balkenende - 336361 
Francis v Woensel - 561973   
Hanny Pullens - 280681    Redactie clubblad: 
Joop Verhoeven - 335753   Theo de Laat – 340782  
Peter Brand - 344131    redactie@ttvwaalwijk.nl  
Arno Heykoop – 340289     
Tiny van Delft - 331550 Onderhoudszaken:  
     Arnold Timmermans- 330387 
Toernooicommissie:     
Francis van Woensel – 561973 PR-commissie:   
Henk van Berkel - 342711   Ben Blijlevens – 336808 
Tiny van Delft – 331550     
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Lidmaatschap: 

Na schriftelijke aanmelding kunt u lid worden van TTV Waalwijk. De aanmel-

ding geldt voor een minimale periode tot en met het opvolgend kalender-

kwartaal. Opzegging kan geschieden, met inachtneming van een opzeg-

periode van minimaal een maand, per het einde van een kalenderkwartaal. 
 

De contributie per 1 januari 2011   Per kwartaal: 

Junior t/m 17 jaar      : € 24,00 
NTTB-competitiebijdrage junior    : €  9,50  
Senior       : € 22,50 
NTTB-competitiebijdrage senior    : € 12,50 
 
Het inschrijfgeld bedraagt €5,00. Indien u meer informatie wenst dan kunt u 
zich wenden tot Peter Brand. Ook afmeldingen uitsluitend via Peter Brand 
(tel. 0416-344131). 
 
Leden dienen hun contributie per kwartaal of bij voorkeur per jaar over te 
maken op bankrekeningnummer 1558.02.933 t.n.v. T.T.V. Waalwijk. Een 
acceptgiro wordt niet toegezonden, een automatische machtiging voor 
afschrijving is ook niet mogelijk. 
 

Het bestuur: 

Voorzitter (wnd): Theo de Laat  Tel: 0416-340782 / 06-25095013 
Secretaris: Ben Blijlevens Tel: 0416-336808 / 06-12873596 
Penningmeester: Theo de Laat  Tel: 0416-340782 / 06-25095013 
Ledenadministratie: Peter Brand  Tel: 0416-344131 / 06-51030611 
Bestuurslid: Hans de Vaan  Tel: 0416-330153 / 06-57209204 
 
Per e-mail bereikbaar via functienaam@ttvwaalwijk.nl  
 

De wedstrijdleiding: 

NTTB:  Ben Blijlevens  Tel: 0416-336808 / 06-12873596 
WBRT:   Peter Brand  Tel: 0416-344131 / 06-51030611 
TTL:  Peter Brand  Tel: 0416-344131 / 06-51030611 
Jeugdzaken: Hans de Vaan  Tel: 0416-330153 / 06-57209204 
 
Per e-mail bereikbaar via functiegebied@ttvwaalwijk.nl  
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De clubkleding: 

Wordt u lid van onze vereniging dan is het dragen van onze clubkleding 

(BPRgroep) verplicht tijdens wedstrijden in de NTTB-, TTL en WBRT-

competitie en officiële door de vereniging aangemelde toernooien. Bij het in 

gebreke zijn zal er streng worden opgetreden in de vorm van uitsluiting van 

verdere competitiewedstrijden en/of toernooien, een eventuele boete van de 

NTTB wordt aan je in rekening gebracht.  
 

Indeling speel- en trainingstijden vanaf 25 januari 2011: 

 
Maandag Verhuurd aan WBRT 20.00 u – 24.00 u 
Dinsdag Training beginners (<12 jaar)*) 18.00 u – 20.15 u 
 Training gevorderden (<18 jaar)*) 18.00 u – 20.15 u 
 Vrij spelen senioren 20.15 u – 24.00 u 
 WBRT competitie 20.15 u – 24.00 u 
Woensdag NTTB competitie**) 20.00 u – 24.00 u 
Donderdag Vrij spelen senioren 09.00 u – 12.00 u 
 Training beginners (<12 jaar) *) 18.00 u – 20.15 u 
 Training gevorderden (<18 jaar)*) 18.00 u – 20.15 u 
 WBRT en TTL competitie  20.15 u – 24.00 u 
 Vrij spelen senioren 20.15 u – 24.00 u 
Vrijdag Gesloten  
Zaterdag NTTB competitie junioren  09.30 u – 13.00 u 
*) Voor alle juniortrainingen geldt dat als je niet kunt komen trainen, dat je je tijdig  
 telefonisch bij de trainer (06-51875704) afmeldt. 
**) Zaal alleen open tijdens competitiewedstrijden. 

 
Het telefoonnummer van ons Tafeltenniscentrum is: 0416-341600 
 E-mailen? Kan ook: info@ttvwaalwijk.nl en/of 
   redactie@ttvwaalwijk.nl 

  Website kijken? : www.ttvwaalwijk.nl  
 

Welkom aan de nieuwe leden: 

Anneke Kokx – senior 
Bente de Graaff – junior 
Bas Welling – junior      
Max de Rooij - junior 
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Heren Haarverzorging  
 
CEES HEESBEEN       
 
Alleen op afspraak, maandag gesloten. 
 
Kerkstraat 5, 5141 EA Waalwijk 
Tel. 0416-334772 
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Verjaardagen. . . . 

In oktober en november zijn de volgende leden en/of vrijwilligers jarig. 
Namens TTV Waalwijk van harte gefeliciteerd. 
Berry Timmermans 1 oktober Ben Tanke 2 november 
Lotte Tanke 5 oktober Gerard v Schoonhoven 19 november 
Geza Fritto 7 oktober Theo de Laat 19 november 
Leslie v Hoogdalem 11 oktober Abdullah Haq 23 november 
Mari Steenbergen 16 oktober Huub Hulspas 23 november 
Annemieke de Haan 17 oktober Jan Jessen 28 november 
Jo Cruijsberg 22 oktober Maurice v Alebeek 29 november 
Anam haq 25 oktober   
Attia Haq 29 oktober   
Anja Sprangers 30 oktober   
  

Belangrijke mededelingen: 

� Batgeheimpjes kopydatum uitgave december: 27 november 2011 
� Volgende bestuursvergadering: 26 oktober 2011 
� Beginnerstoernooi bij TTV De Batswingers: zondag 20 november 2011 
� WBRT-competitie: 19 september – 1 december 2011 
� WBRT promotie/degradatie: 12 december 2011 
� WBRT slotavond: 19 december 2011 
� TTL-competitie: 19 september – 1 december 2011 
� TTL promotie/degradatie: 8 december 2011 
� NTTB-senioren competitie najaar 2011: 12 september – 26 november 
� NTTB-junioren competitie najaar 2011: 17 september – 3 december 
 

Mededelingen van het bestuur . . . . . 

� De afgelopen periode hebben 24 Waalwijkse basisschoolkinderen 
deelgenomen aan de kennismaking met de tafeltennissport. Tot op heden 
hebben 2 kinderen zich aangemeld om lid te worden TTV Waalwijk. 

� Alle noodverlichtingarmaturen worden vervangen. 
� Naar verwachting worden de clubkampioenschappen gepland voor 
zaterdag 21 of zondag 22 januari 2012.  

� De commissie 65 jaar TTV Waalwijk is actief van start gegaan. Naar 
verwachting kan eind dit jaar een financiële begroting van de activiteiten 
worden opgeleverd, zodat deze in de begroting 2012 kan worden 
meegenomen. 

� Het bestuur doet een hernieuwde poging om de wanden van de zaal 
tijdens de komende Kerstperiode opnieuw van een verflaag te voorzien. 
Intussen voert Flexa de actie Kleur een clubhuis. TTV Waalwijk heeft zich 
hiervoor ook aangemeld. Meer info elders in Batgeheimpjes. 
 

 
 

 

 
Batgeheimpjes oktober/november 2011  Pagina 8 van 20 

Geef de pen door . . . 

Heb ik net een stukje geschreven over de recreatieve tafeltenniscompetitie 
word ik uitgedaagd door Gert-Jan van Alebeek om de senioren pen ter hand 
te nemen. Natuurlijk wil ik dat doen. Moet ik putten uit het heden of verle-
den of wellicht toch maar allebei. Het meest actuele dan maar. Een opmer-
kelijk bericht is het opheffen van de WBRT wel met een jaar respijt maar 
volgens de deskundigen onvermijdelijk. Vanuit de commercie heb ik geleerd, 
dat je “een hobbel” beter ineens kan nemen en uitstel weinig zinvol is. 
 
Hebben we uitbundig het sportief zo succesvolle WK tafeltennis in Rotterdam 
gevierd blijkt nu dat de organisatie vrijwel failliet is. De Stichting 
Tafeltennisevenementen Nederland (STN) heeft eigener beweging surseance 
van betaling aangevraagd. Oorzaak o.m. een hotelrekening van meer dan 1 
miljoen euro (op een begroting van 4.2 miljoen euro) te weinig supporters 
en dus bezoekers. De NTTB blijft buiten schot – gelukkig maar. De relatie 
van de bond met de stichting laat zich verhouden van klant – leverancier. 
De bond betaalde voor kaartjes – boxen – zalen ten behoeve van 
promotieactiviteiten; de stichting leverde een kreeg daarvoor de facturen 
betaald. 
 
In de tafeltenniswereld is altijd wat te beleven, gaat het niet over de warrige 
competitie dan wel reglementen dan wel toppers die dwars liggen dan wel 
incidenten. Kortom voor de genieters altijd prijs. 
 
Een affaire, die mij het meest is bijgebleven is de kopstoot, die Gerard 
Bakker – de toenmalige trainer van Bettine Vriesekoop – uitdeelde aan Ron 
van Spanje welke eveneens een oogletsel veroorzaakte. Bakker werd door 
de bond voor twee jaar geschorst. Bij de rechter kreeg hij een boete van 
vijfhonderdgulden (of tien dagen zitten.) 
 
In het roemruchte verleden speelde Feyenoord voor de europa cup (de 
ouderen onder ons weten dat nog wel). Op de wedstrijddag van Feyenoord 
dienden wij een wedstrijd te spelen tegen het Utrechtse Barna. De afdeling 
verleende geen uitstel dus belde ik de toenmalige radioverslaggever Co 
Hoogendoorn (ook speler van het team) op met de vraag of hij ook de 
wedstrijd wilde zien. 
 
“Ooh Ad geen probleem” zei hij “kom maar om half acht dan zijn we om 
acht uur klaar”. Dus wij naar Utrecht – we beginnen aan de wedstrijd – en 
Co zegt “luister het staat nu 19 – 19 in de derde game en wie nu twee 
punten slaat wint de partij. Om tien voor acht stonden we buiten met de 
uitslag 5 – 5. Dat waren echte tijden. 
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In het verleden telde de bond eenentwintig afdelingen met competitieleiders 
die de competitie regelden vanuit de huiskamer naast hun dagtaak. 
Honderden uren gingen daar in zitten en waar dagelijks de telefoon 
roodgloeiend stond want natuurlijk werden er ook – om weinig - wedstrijden  
gestaakt. Ik heb toen een vriend gevraagd op juridische basis eens naar de 
reglementen van de bond te kijken. Wat bleek, deze regels rammelden aan 
alle kanten. Dat was natuurlijk voor ons koren op de molen dus zei ik tegen 
de competitieleider alle protesten op voorhand afwijzen en als het lastig 
wordt schuif je de materie naar mij en dan gaat de vlammenwerper er 
overheen. 
 
Dat werkte perfect totdat een slimmerik zijn gelijk wilde halen bij de bond 
en ook kreeg en ik weigerde een uitslag te corrigeren (wel of niet 
ongerechtigde speler). Het huis was te klein links en rechts volgden 
sommaties met allerlei dwangmaatregelen. Toen ik vervolgens mijn vriend 
inzette als joker was het snel gebeurd. Het eindigde met een schrobbering 
van de betweters van de bond, die zwaar beledigd waren omdat zij juridisch 
bakzeil moesten halen. 
 
De bondsraad is het hoogste orgaan van de bond. Verwacht werd dat daar 
gesproken werd over het algemeen belang van de bond en vanzelfsprekend 
over beleidsvoornemens. In de praktijk echter brachten de afgevaardigden 
de sores en belangen van hun afdeling in stelling. De Brabantse ijdele jurist 
Cees Hobbelen nam te allen tijde als eerste het woord en gaf het niet meer 
af. Dat duurde en duurde maar en zorgde voor irritatie bij velen. Dus werd 
er een pact gesloten en zorgde de tweede spreker voor tweespalt door 
volledig de andere kant op te redeneren en daarmee het betoog van Cees – 
al had hij gelijk – onderuit haalde. Cees was vervolgens dodelijk beledigd en 
liep de hele dag grommend rond. Hij vond dat niet leuk. 
 
Als jullie het willen kan  ik het een volgende keer hebben over de vroegere 
directeur van de bond  Aad Scharroo, die de bond leidde vanuit zijn 
huiskamer samen met zijn echtgenote en in de avonduren eveneens mee 
vergaderde met de afdelingsbestuurders. Er is voor de liefhebbers veel te 
vertellen.   
 
Met vriendelijke groet, 
Ad van Kleef 
 
PS, ik geef de pen door aan Gerard van Schoonhoven 
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Geef de jeugdpen door . . .  

Ik ben Lotte Tanke en ik speel nu al vijf jaar tafeltennis. Ik ben begonnen in 
Engeland met tafeltennis bij Weston tabletennisclub met onze trainer John. 
Toen wij terug in Nederland waren, was mama op zoek gegaan naar een 
tafeltennisvereniging. Daardoor ben ik hier bij TTV Waalwijk gekomen. Het 
eerste jaar heb ik met Jeroen Hahndiek en Yighit Buyukimdat gespeeld in de 
competitie. Daar hadden we het heel gezellig. Nu hebben we een hele leuke 
goede trainer Selma Straatman-Paetzel. De trainingen gaan steeds beter. Ik 
zelf vind het spinnen heel leuk. Ezelen vind ik ook leuk omdat het heel 
grappig is met deze groep, Daphne, Anja en ik proberen meestal iemand 
aan het zingen te krijgen. Ik zit nu bij Jeroen Hahndiek, Yighit Buyukimdat 
en Anja Sprangers in het team. Onze coach is Hans de Vaan en hij krijgt aan 
het einde van het seizoen heel veel chocoladebollen. Hij krijgt voor elke fout 
service een chocoladebol. En aangezien wij heel goed zijn in fout serveren 
…. Mag Hans na kerst op dieet! Haha. Ik geef de pen door aan Anja 
Sprangers. 
 

Kleur een clubhuis  

Onze club doet mee met de Kleur een Clubhuis actie van Flexa en we 
hebben jouw hulp nodig! Flexa weet als geen ander wat kleur met een 
(club)huis kan doen. Daarom geven ze nu bij ieder blik voor thuis, een extra 
blik voor een clubhuis weg. En wij vinden dat ons clubhuis wel een likje verf 
kan gebruiken!  
 
De actie loopt van 12 september tot 23 oktober en Flexa stelt 40.000 
blikken muurverf beschikbaar. Dat lijkt veel, maar het kan hard gaan. Dus 
hoe meer mensen ons helpen de benodigde verf bij elkaar krijgen, hoe 
beter!  
 
Wat jij kunt doen: Ga tussen 12 september en 23 oktober naar de winkel, 
koop een blik Flexa verf voor thuis en ontvang bij de kassa een actiecode 
voor een gratis blik verf voor ons clubhuis! Met deze code kun je tot 30 
november aanstaande op www.kleureenclubhuis.nl het gratis blik Flexa aan 
onze club doneren.  
 
Vertel verder iedereen op Facebook, Hyves en Twitter dat onze club 
meedoet, zodat we nog sneller alle verf bij elkaar krijgen!  
 
Op www.kleureenclubhuis.nl kun je de actie volgen. We hebben onze eigen 
clubpagina, met updates en handige tips. Als je zelf leuke foto's of filmpjes 
hebt, mail ze naar mij, dan zet ik ze er meteen op. De leukste clubpagina 
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wordt namelijk door Flexa beloond met een spetterend Radio 538 DJ's on 
Tour feest!  
 
Alvast bedankt voor het sparen van actiecodes. Ieder blik telt! 
 
wil meehelpen om de muren van de zaal tijdens de Kerstperiode van een 
nieuw fris kleurtje te voorzien? Graag aanmelden bij Peter Brand. 
 

Beginnerstoernooi 

Voor alle beginnende tafeltennisspelers in de regio Midden-Brabant 
organiseert dit keer TTV De Batswingers te Gilze het Regionaal Midden-
Brabantse beginnerstoernooi op zondag 20 november 2011. Meer info 
binnenkort via de website www.ttvwaalwijk.nl te verkrijgen. 
 

Trainingskamp junioren 

Wist u dat we geen verhaal hebben van trainingskamp maar heel veel wist u 
datjes? 
We ze hier voor u op een rijtje zetten: 
- Kamp niet leuk is maar wel heeeeeeeeeeeeeel leuk (citaat bram). 
- Muziek om 3 uur en om half 9 vervelend is (hes Selma). 
- Selma weer met chloor in de weer ging. 
- De waterspellen er in trek waren. 
- Danny een nieuw vriendje heeft; de brandslang. 
- We nu weten waarom mannen allemaal bij de brandweer willen, het 
slangetje is zo leuk. 

- Het groepje van Rambo en Martine in een keer naar Irene liep tijden de 
dropping? 

- Niemand dit geloofde…… 
- Chris en Jos, alias peppi en kokki, de sfeer er weer goed inhielden. 
- Selma en Martine weer 5,5 kilo saté hadden geprikt. 
- De jeugdleden zich van hun beste kant lieten zien tijden de training. 
- Jeroen je oren van je hoofd lult. Hij dit vast van zijn vader heeft. 
- Reinier een clinic gaf aan de jeugdleden. Iedereen weer van handige tips 
werd voorzien. 

- Rambo zelfs met een toeter langs zijn oor niet wakker werd. 
- Tos het presteert om 3 min binnen te zijn en al van kop tot kont nat was. 
- Er weer wat romances op kamp waren we geen namen gaan noemen 
“what happends at kamp stays ad kamp”. 

- Daphne weer een jaartje ouder werd en Anja de taart zo lekker vond dat 
ze het in haar neus probeerde te stoppen. 

- Een polonaise tijdens het ontbijt altijd leuk is. 
- Er ondanks de vermoeidheid super getraind werd. 
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- De jeugd met zwembroek/onderbroek onder de douche ging. De leiding dit 
wel heel raar vond. 

- Leslie voor het slapen gaat lekker druk werd, de dames hierdoor wakker 
bleven. 

- Maikel verkozen is tot het groepke van mensen met een lelijk gezicht en 
hij hoort erbij. 

- De kleinste echt tot de toppers van de disco horen, bram zich ontpopte tot 
een dj. 

- Dat Tomas in zijn broek deed na een spannend vliegtuig vluchtje met 
Teun. 

- Firenze net zo’n dikke billen blijkt te hebben als een olifant. 
- Wij op dit moment 99 voor zien deze 2 mannekes wel heel moe aan de bar 
zaten. 

- Raymon toch langer haar heeft als Izzy (zie foto’s). 
- Reinier toch nipt van Marlotte gewonnen heeft, wij vonden dat de scheids 
echt op cursus moet want anders had lotje echt gewonnen. 

- Er 25 liter siroop door heen gegaan is (120 liter limonade) de gemiddelde 
tafeltennisser gemiddeld 20 bekers limonade per uur drinkt. 

- De dj helemaal top was. 
- Dat Cris zijn auto nog schoon gespoten moest worden, wij natuurlijk ook 
de binnen kant. gedaan hebben. We alleen vergeten waren om Cris en Jos 
uit de auto te halen. 

- De tompoes  ook zonder bestek lekker zijn, he Leslie. 
- Reinier vond dat Teun schagie keek, vind hij kinderen wel leuk??? Wij hier 
nog steeds over nadenken het kan ook zijn dat zijn gezicht zo het lekkerst 
zat. 

- Wij ons afvragen of Firenze een lintworm heeft of dat hij thuis geen eten 
krijgt. 

- Tim en Sander ook hun heupen bewogen op de dansvloer, wij dit super tof 
vonden. 

- Dat oude kleijberg, we hier geen Cris mee bedoelen zich prima vermaakte 
tussen de dames. 

- Dat iemand aan het staartje van Gijs heeft gezeten. Hij dit staartje bij de 
dropping is kwijt geraakt. 

- De kids klokslag om 12 uur naar bed gingen en dat noemt zich dan harde 
kern. 

- Selma super witte wijn drinkt. 
 
Wist u datjes jeugd: 
- Firenze 7x langs de BBQ is geweest om eten te halen. 
- Sander boeren stinken, dit in de familie zit. 
- Raymon helemaal uit zijn dak ging bij heavy meatel muziek. 
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- Daphne de lamp op de meisjes wc kapot heeft gemaakt. 
- Dat we een kussengevecht hebben gehad. 
- Dat de jongens en meisjes van de leiding zonder ondergoed onder de 
douche moest (dat is belachelijk). 

- Er ontzettende stinkschoenen in de sportzaal staan. 
- Dat je zo erg wordt uitgeput van de eerste dag dat je de tweede dat 
helemaal kapot bent. 

- Dat Gijs bij zijn staart verloor tijdens de dropping. 
- Sandra en Jeroen van elkaar slaapzak hebben gewisseld. 
- Dat de schattingen van de leeftijd verteld doet staan. 
- Raymon nergens van wakker wordt, al gaat er een wekker af, muziek kei 
hard of een toeter naast zijn oor wakker wordt hij niet. 

- Dat Gijs en Jesse beestachtig waren. 
- We toch nog een verhaal binnen kregen van de jeugd van TTV Waalwijk. 
 

Trainingkamp TTV Waalwijk, Taverbo en TTV Irene 

We begonnen dit kamp met een traktatie omdat Daphne van den Brandt 
jarig was. Anja lokte Daphne uit waardoor ze een tompoes in haar gezicht 
kreeg. En daarna kregen we een piepjestest voor onze kiezen (het was erg 
vermoeiend). Uiteindelijk waren we er  zo moe van dat de leiding ook nog 
een leuke dropping had gepland midden in de nacht. De laatsten waren om 
3 uur terug. Iedereen was van plan om lol te maken ’s avonds, maar daar 
kwam niet veel van terecht. Echt te moe. 
’s Morgens na het ontbijt kregen we warming-up gevolgd door een 
intensieve training. Het was heerlijk weer en daarom gingen we na de 
middag naar buiten om waterspelletjes te doen. Als je buiten kwam werd er 
meteen een waterstraal op je gericht. Na de middag hadden we toernooi, 
tussen het toernooi door mochten we een voor een naar Reinier komen die 
gaf ons wat tips. Reinier was speciaal gekomen om iedereen wat bij te leren. 
Ook kregen we een demonstratie die werd door Reinier en Marlotte 
gehouden echt kei vet om te zien, hopelijk worden wij ook zo goed.  Onder 
het toernooi door werd er door peppi en kokkie de bbq voorbereid. De bbq 
was super lekker. Na de bbq was er wat vrije tijd zodat iedereen zich voor 
kon bereiden voor de disco. De disco was met een echte DJ en was super 
gaaf. Na 12 uur kroop iedereen zijn bed in. Het luchtbed van leslie was leeg 
en die dacht dan kruip ik maar tussen Lotte en Daphne in dan, lig ik ieder 
geval lekker en knus.  
De volgende ochtend was het de uitdaging, je mocht iedereen uitdagen om 
een potje te tafeltennissen. Na de lunch moest er opgeruimd en gepoetst 
worden, dit liep heel gesmeerd.  
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Na dit poetsen kregen we de prijsuitreiking. BRAM had de sportiviteitsprijs 
gewonnen en mag volgend jaar helemaal voor niks mee. Het was tijd voor 
de ouders om iedereen op te halen.  
Iedereen was moe van het zware jeugdkamp maar het was zo gezellig dat 
niemand naar huis wilden. 
Dus op naar het volgende kamp. 
 
Groetjes TTV Waalwijk. 
 

Belangrijk nieuws voor alle leden 

Bij de laatste ledenvergadering hebben enkele leden zich ter beschikking 
gesteld om iets te organiseren vanwege het 65 jarig bestaan van onze club. 
Inmiddels hebben we al enkele malen bij elkaar gezeten en hebben al veel 
ideeën ontwikkeld om hier een leuk evenement van te maken. Dit kunnen 
we natuurlijk niet alleen, daar hebben we jullie hulp hard bij nodig. Wat 
kunnen jullie voor ons doen? 
 
� De datum van zaterdag 7 april 2012 in ieder geval vrijhouden. 
� Je fotobestanden nakijken of er leuke foto’s tussen zitten die we kunnen 

gebruiken in een jubileumuitgave. Dit mag zowel digitaal doorgestuurd 
worden of gewone foto’s zijn die we inscannen en die je dus gewoon 
weer terug krijgt. Dit mogen recente foto’s zijn maar ook foto’s van lang 
geleden zijn natuurlijk heel erg welkom. Je kunt de digitale versies 
doormailen naar 65jaar@ttvwaalwijk.nl. Losse foto’s kun je afgeven bij 
een van ondergetekenden. Doe ze wel in een envelop met daarop je 
naam zodat we ze ook weer terug kunnen geven. Mocht je ook 
hilarische anekdotes te binnen schieten mail die dan ook door. Alles is 
welkom. 

 
We gaan nu nog niet alles verklappen wat we die dag gaan doen maar wel 
kunnen we jullie verzekeren dat het een heel leuke dag gaat worden. 
 
Wil je ook je steentje bijdragen aan dit eenmalige bijzondere evenement? Je 
bent van harte welkom om je ideeën in te brengen en plannen mee uit te 
werken. Graag hiervoor contact opnemen met Ad Pullens, bereikbaar via 06-
13918649 of 65jaar@ttvwaalwijk.nl.    
 
Het organiserend comité: 
Dorothee van Kuijck Theo de Laat  Ad Pullens 
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Tijd om te lachen 

Waargebeurd verhaal 

Frans de Schepper uit Hulst ging naar bed, toen zijn vrouw zei dat er licht 
brandde in het tuinschuurtje, wat ze net kon zien vanuit het slaapkamer-
raam. Frans ging naar de achterdeur om het licht in het schuurtje uit te 
doen, toen hij zag dat er een paar kerels zijn spullen aan het jatten waren. 
 
Gauw belde hij 112, en zei: "Er lopen dieven in mijn achtertuin, en die 
stelen mijn spullen". De brigadier vroeg: "Zijn ze ook in huis"? , en Frans zei 
: "Nee". Toen zei de brigadier: "Doe de deur goed op slot, dan komen we als 
we tijd hebben even langs, want alle politieauto's zijn op dit moment ergens 
anders bezig".  
Frans zei: "OK", hing op en telde tot honderd. Toen belde hij weer 112. "Met 
Frans de Schepper, ik belde zojuist ook al dat er dieven in de tuin liepen. 
Nou, ik heb ze zojuist allemaal neergeschoten". En hij hing de telefoon weer 
op.  
 
Binnen vijf minuten kwamen er drie politiewagens aanscheuren, en een 
ambulance. De politieagenten rekenden de inbrekers in op heterdaad. De 
brigadier kwam naar Frans en zei: "Ik dacht dat jij ze had neergeschoten"? 
 
Frans zei: "Ik dacht dat jij geen auto's ter beschikking had"? 
  
Koosnaampjes 

Een ouder echtpaar nodigde de buren uit om te komen eten. Telkens als de 
oude man zijn vrouw iets vroeg, begon hij met 'schat','lieveling', 'duifje', 
'honnepon' enzovoorts. De buren waren onder de indruk, want het echtpaar 
was al bijna 60 jaar getrouwd. Toen de vrouw even naar de keuken was, zei 
de buurman tegen de man: "Ik vind het zo mooi dat u uw vrouw na al die 
jaren dat u getrouwd bent, nog steeds koosnaampjes geeft". De oude man 
boog zijn hoofd. "Om eerlijk te zijn, ik kan al tien jaar niet meer op haar 
naam komen."!! 
 
Ongelofelijk 

Een boer rijdt op zijn tractor al slingerend door een Gronings dorpje. Hij zit 
in zijn cabine en zo te zien vermaakt hij zich prima. Achter hem rijdende 
agenten vinden het welletjes en besluiten om de man aan te houden. Luid 
zingend opent de boer zijn cabine en roept: "Wat een techniek hè, in 
Hilversum draaien ze muziek en ik kan het hier helemaal horen!" "Ja, 
ongelofelijk," zegt de ene politieman" en in Schiedam maken ze jenever en 
ik kan het hier ruiken!"  
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Tijd om te lachen 

Telefoon 

Een aantal mannen kleden zich om in de kleedkamer van de golfclub. Een 
mobiele telefoon gaat af en een van hen begint een gesprek. Iedereen in de 
kleedkamer luistert natuurlijk mee. MAN: "Hallo" VROUW: "Schat, ik ben 
het. Ben je op de club?" MAN: "Ja" VROUW: "Ik ben aan het winkelen en ik 
heb een onwijs mooi leren jasje gezien. Het kost maar 1000 euro. Mag ik 
het kopen?" MAN: "Natuurlijk, ... als je het mooi vindt moet je het kopen." 
VROUW: "Ik ben ook nog even langs de Mercedes garage gegaan. Ik heb de 
nieuwe modellen gezien. Er was er eentje zo mooi." MAN: "Hoeveel kost ie?" 
VROUW: "80,000 euro" MAN: "OK, maar voor die prijs wil ik wel alle 
accessoires erbij krijgen." VROUW: "Geweldig! Oh, ja nog een ding .... het 
huis dat we vorig jaar zo graag wilden kopen, staat weer te koop. Ze vragen 
950.000 euro."  MAN: "Nou, breng maar een bod uit. Bied maar 900,000 
euro." VROUW: "OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!" MAN: "Ja 
Schat, ik hou ook van jou." De man hangt op. . De andere mannen in de 
kleedkamer kijken vol verbazing naar hem. Dan vraagt hij: "Weet iemand 
van wie deze g.s.m. is?" 
   
Oma en haar Ferrari... 

Een dame van rond de 75 jaar rijdt met haar splinternieuwe Ferrari op de 
A67 ongeveer 66  km/h. Een stel agenten in een politiebusje merken dit op 
en zetten de dame bij de eerstvolgende afrit aan de kant.  Eén van de 
agenten stapt uit, loopt naar de Ferrari en vraagt de dame haar raampje 
naar beneden te doen. De agent ziet dat er een bejaarde dame achter het 
stuur zit en vraagt: "Mevrouw,  u rijdt hier op een snelweg en de minimum 
snelheid is hier 80  km/h..."  "Is  dat zo?" vraagt de dame, "Ik zag een 
stukje  terug een bord met A67 en nam aan dat ik  hier maar 67 mocht 
rijden!". Naast  de dame zit een oud manneke te rillen als een  rietje. De 
politieagent is zichtbaar geamuseerd door de situatie en zegt:  "Wat  is  er 
meneer? Gaat het wat te snel voor u?". De  oude man snauwt: "Wil je 
alsjeblieft je mond  houden, we komen net van de N219 !!! "  
   
Goede buur 

Een Vlaming woont naast een Hollander en hun tuinen grenzen aan elkaar. 
De twee hebben altijd een goede verstandhouding gehad tot een treurig 
incident die relatie vertroebeld heeft. 
 
Weekend 

Ik zei tegen mijn vrouw: "Laten we er eens een mooi weekend van maken !"  
Zei ze : "Da's een fantastisch idee !" Ik zei dus : "Goed, dan zien we elkaar 
maandag weer."   
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