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Van de redactie . . . .  

Wat een mooi feest hebben wij toch gehad. Een 65-jarig feest waarop we 
nog lang positief kunnen terugblikken. Om dit blijvend in herinnering te 
houden heeft Henk van Berkel een zeer uitgebreid verslag aangeleverd. Als 
je verderop in Batgeheimpjes zijn verslag leest, dan komen al deze mooie 
momenten weer boven. Jammer voor diegenen die het feest niet konden 
bijwonen, maar ze kunnen wel lezen wat ze hebben gemist. 
 
En ja, Anja Sprangers heeft haar Geef de pen door geschreven. De volgende 
pen komt bij de junioren terecht bij Jeroen Hahndiek. Walter Dingemans 
heeft zijn pen ‘binnen de familie’ gehouden, Ben Blijlevens mag deze de 
volgende keer schrijven. 
 
De volgende kopijsluiting staat gepland voor 2 juni 2012. Wil je een stukje 
schrijven over een wedstrijd of een ander onderwerp, vriendelijk het 
verzoek dit te mailen naar redactie@ttvwaalwijk.nl. Natuurlijk mag je ook 
een handgeschreven stuk aanleveren. Graag tot schrijfs dan wel e-mails. De 
Redactie.  
 

Onze commissies: 

Recreatiecommissie:    Jeugdzaken:  
Jan Lommers – 530115     Hans de Vaan - 330153 
Mari Steenbergen – 334240   
Alie Bakkers - 337764    Schoonmaakcommissie: 
     Anneke Kokx - 06-43098291   
Barcommissie:       
Francis v Woensel - 561973  Redactie clubblad: 
Hanny Pullens - 280681    Theo de Laat – 340782 
Joop Verhoeven - 335753   redactie@ttvwaalwijk.nl  
Peter Brand - 344131      
Arno Heykoop – 340289    Onderhoudszaken:  
Tiny van Delft - 331550 Arnold Timmermans- 330387 
      
Toernooicommissie:    PR-commissie: 
Francis van Woensel – 561973 Ben Blijlevens – 336808   
Henk van Berkel - 342711    
Tiny van Delft – 331550    
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Lidmaatschap: 

Na schriftelijke aanmelding kunt u lid worden van TTV Waalwijk. De aanmel-

ding geldt voor een minimale periode tot en met het opvolgend kalender-

kwartaal. Opzegging kan geschieden, met inachtneming van een opzeg-

periode van minimaal een maand, per het einde van een kalenderkwartaal. 
 

De contributie per 1 januari 2012   Per kwartaal: 

Junior t/m 17 jaar      : € 24,00 
NTTB-competitiebijdrage junior    : €  9,50  
Senior       : € 22,50 
NTTB-competitiebijdrage senior    : € 12,50 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. Indien u meer informatie wenst dan kunt 
u zich wenden tot Peter Brand. Ook afmeldingen uitsluitend via Peter Brand 
(tel. 0416-344131). 
 
Leden dienen hun contributie per kwartaal of bij voorkeur per jaar over te 
maken op bankrekeningnummer 1558.02.933 t.n.v. T.T.V. Waalwijk. Een 
acceptgiro wordt niet toegezonden, een automatische machtiging voor 
afschrijving is ook niet mogelijk. 
 

Het bestuur: 

Voorzitter (wnd): Theo de Laat  Tel: 0416-340782 / 06-25095013 
Secretaris: Ben Blijlevens Tel: 0416-336808 / 06-12873596 
Penningmeester: Theo de Laat  Tel: 0416-340782 / 06-25095013 
Ledenadministratie: Peter Brand  Tel: 0416-344131 / 06-51030611 
Bestuurslid: Hans de Vaan  Tel: 0416-330153 / 06-57209204 
 
Per e-mail bereikbaar via functienaam@ttvwaalwijk.nl  
 

De wedstrijdleiding: 

NTTB:  Ben Blijlevens  Tel: 0416-336808 / 06-12873596 
WBRT:   Peter Brand  Tel: 0416-344131 / 06-51030611 
TTL:  Peter Brand  Tel: 0416-344131 / 06-51030611 
Jeugdzaken: Hans de Vaan  Tel: 0416-330153 / 06-57209204 
 
Per e-mail bereikbaar via functiegebied@ttvwaalwijk.nl  
 

Aanschaf speelmateriaal 

Via Peter Brand kunt u speelmaterialen waaronder batjes, rubbers, cleaner 
etcetera bestellen. 
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De clubkleding: 

Wordt u lid van onze vereniging dan is het dragen van onze clubkleding 

(BPRgroep) verplicht tijdens wedstrijden in de NTTB-, TTL en WBRT-

competitie en officiële door de vereniging aangemelde toernooien. Bij het in 

gebreke zijn zal er streng worden opgetreden in de vorm van uitsluiting van 

verdere competitiewedstrijden en/of toernooien, een eventuele boete van de 

NTTB wordt aan je in rekening gebracht.  
 

Indeling speel- en trainingstijden vanaf 3 april 2012: 

 
Maandag Verhuurd aan WBRT 20.00 u – 24.00 u 
Dinsdag Training beginners*) 18.00 u – 19.00 u 
 Training gevorderden*) 19.00 u – 20.15 u 

 Vrij spelen senioren 20.15 u – 24.00 u 

 WBRT competitie 20.15 u – 24.00 u 
Woensdag NTTB competitie**) 20.00 u – 24.00 u 
Donderdag Vrij spelen senioren 09.00 u – 12.00 u 
 Training beginners*) 18.00 u – 19.00 u 

 Training gevorderden*) 19.00 u – 20.15 u 

 WBRT en TTL competitie  20.15 u – 24.00 u 

 Vrij spelen senioren 20.15 u – 24.00 u 
Vrijdag Gesloten  
Zaterdag NTTB competitie junioren  09.30 u – 13.00 u 
*) Voor alle juniortrainingen geldt dat als je niet kunt komen trainen, dat je je tijdig  
 telefonisch bij de trainer (06-58908037) afmeldt. 
**) Zaal alleen open tijdens competitiewedstrijden. 

 
Het telefoonnummer van ons Tafeltenniscentrum is: 0416-341600 

E-mailen? Kan ook: info@ttvwaalwijk.nl en/of redactie@ttvwaalwijk.nl 
Website: www.ttvwaalwijk.nl 

 

Het clubblad: 

Het clubblad "Batgeheimpjes" komt circa 6 keer per jaar uit. De boekjes 
liggen op naam in de ontmoetingsruimte voor u klaar. Leden die hun e-
mailadres hebben doorgegeven ontvangen Batgeheimpjes per e-mailbericht. 
 
 
 

  

 

 
Batgeheimpjes april-mei 2012  Pagina 6 van 25 

 

 
Heren Haarverzorging  
 
CEES HEESBEEN       
 
Alleen op afspraak, maandag gesloten. 
 

Kerkstraat 5, 5141 EA Waalwijk 
Tel. 0416-334772 
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Verjaardagen. . . . 

In april en mei zijn de volgende leden en/of vrijwilligers jarig. Namens TTV 
Waalwijk van harte gefeliciteerd. 
Joop Verhoeven 1 april Caroline Haakma 3 mei 
Jeroen Hahndiek 2 april Ralph Gijsbrechts 4 mei 
Daniël Gritto 5 april Tiny van Delft 5 mei 
Firenze Tanke 7 april Bente de Graaf 12 mei 
Wim Muskens 16 april Rolf Balkenende  13 mei 
Yigit Buyukimdat 19 april Dini Dingemans 14 mei 
Arie van Stigt 28 april Ton Veraa 16 mei 
  

Belangrijke mededelingen: 

� Batgeheimpjes kopydatum uitgave juni: 2 juni 2012 
� Volgende bestuursvergadering: 7 mei 2012 
� WBRT-competitie: 16 januari – 11 mei 2012 
� WBRT-bekerronde: 12 januari – 4 mei 2012 
� WBRT-slotavond: 14 mei (onder voorbehoud) 
� TTL bekerronde start 16 april 2012 
� NTTB-senioren competitie najaar 2012: 10 september – 24 november 
� NTTB-junioren competitie najaar 2012: 15 september – 24 november 
� Geen jeugdtraining ivm meivakantie: 28 april – 6 mei 
� Geen jeugdtraining ivm zomervakantie: 30 juni – 29 augustus 
� Tijdens zomervakantie – 30 juni/29 augustus – is de zaal alleen op 
donderdag open. 

� Geen jeugdtraining ivm herfstvakantie: 13 oktober – 21 oktober 
� Geen jeugdtraining ivm Kerstvakantie: 22 december – 6 januari 
 

Welkom aan de nieuwe leden: 

Jeroen Ossenblok - senior 
Wil van der Velden – senior 
Ediz vd Heijden – junior 
Cagtay vd Heijden – junior 
Lars Tanke – junior 
Desiree vd Heuvel – junior 
Vince de Graaf – junior 
Sharon Veraa – junior 
Daniel Gritto - senior 
 

Mededelingen van het bestuur . . . . . 

� De sportkennismakingsdagen 2012 staan gepland voor 4, 6, 11, 13, 18, 
20, 25 en 27 juni. 
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� Binnen de Regio Midden Brabant wordt het vanouds gehouden bestuurs-
toernooi weer nieuw leven ingeblazen. Peter en Ben delen hieraan mee. 

� Algemene Ledenvergadering TTL vindt plaats op 18 juni. Nu de WBRT 
definitief de stap richting TTL heeft gemaakt, gaat het bestuur naar deze 
vergadering. 

� De aanschaf van een gebruikte barkoeling en tap is goedgekeurd en 
intussen zelfs al geïnstalleerd. 

� De commissie 65-jaar blijft binnen haar budget. 
� Er komt een nieuw reclamebord van Hofax. 
� Nu de beoogde sponsoren alsnog afhaken heeft het bestuur besloten voor 
eigen rekening nieuwe polo’s aan te schaffen. Geprobeerd wordt het 
nieuwe shirt tijdens de feestavond op 7 april te presenteren. Lukt dit niet 
(hetgeen zich intussen heeft bewezen) dan wordt medegedeeld dat voor 
het nieuwe speelseizoen de nieuwe polo’s zijn aangeschaft.  

 

Geef de jeugdpen door . . .  

Ik ben Anja Sprangers, ben 15 jaar oud. Ik zit op Scholengemeenschap de 
Overlaat, in de 3e en ik ga met plezier naar school. Zoals jullie weten 
tafeltennis ik bij TTV Waalwijk, daar zit ik in team Waalwijk-1. Ik zit bij 
Lotte, Jeroen, Yigit in het team. Als coach hadden we Hans, dit jaar is dat 
veranderd naar Suus wat we heel erg fijn vinden, maar we zullen Hans erg 
missen. 
De reden dat ik op tafeltennis ben gegaan is door mijn ouders. Door heb ben 
ik ook besmet met het tafeltennisvirus.  
Mijn andere hobby is saxofoon spelen. Ik speel al 4 jaar saxofoon, ook ga ik 
graag uit. Bij de clubkampioenschappen heb ik voor mijn vader ingevallen. 
Omdat ik eigenlijk nog niet mee mocht doen, heb ik ze allemaal laten 
winnen. Maar volgend jaar ben ik 16 jaar en mag ik officieel mee doen en 
dan maak ik ze allemaal in ☺. 
Ik wil Lotte hartelijk danken dat ze de pen aan mij heeft doorgegeven. Ik 
geef de pen door aan Jeroen Hahndiek omdat hij bij mij in het team speelt 
en veel met hem train. 
Anja 
 
PS 
Ik had een toernooi (RMB) en kwam eigenlijk voor mijn plezier. Maar in mijn 
poule had er 5 tegen en alle 5 gewonnen. Toen vond ik het interessant 
worden omdat ik zoveel punten had hoefde ik geen kwart finales te spelen. 
In de halve finale moest ik tegen een jongen, stond 2-1 achter maar won 
met 2-3. Daardoor kwam ik in de finale en die heb ik helaas verloren, maar 
ben wel trots 2e geworden. 
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Geef de pen door . . . 

Beste tafeltennisvrienden 
 
Zoals ik heb vernomen uit het j.l. clubblad, heb ik de pen doorgekregen van 
een oude muziekvriend en nu sportvriend ‘Piet Fakkeldij’. Als ik terug ga 
kijken naar mijn jeugd en nu, is er heel veel gebeurd. Ik was en nog een 
groot liefhebber van sport en muziek. In mijn jonge jaren was ik mede 
oprichter van tafeltennisvereniging N.V.R. (wat betekent: Na verlies 
Revanche) en waar ik nog steeds een diploma van beziet dat we kampioen 
waren geworden in de 4e klas regio ’s Bosch. Mede collega’s waren W. v.d. 
Velden en R. Emmers (Broer van Piet). Daar ik toen actief bezig was met 
jeugdzaken, werk ik bevorderd tot voorzitter van de K.A.J. te Kaatsheuvel. 
En waar ik nu nog een oorkonde van heb. Inmiddels begon ik me zeer te 
verdiepen in de muziek. Ik studeerde in Tilburg op het Brabants 
Conservatorium als hoornist en kreeg dus daar de vakopleiding. Men moest 
ook een bijvak leren, en koos de piano. Daar heb ik in Brussel 2 diploma’s 
weten te behalen. Als hoornist liep het voortreffelijk en had het dus met 
mijn studie zeer druk. Ik had dan ook gekozen om alleen verder te gaan in 
de muziek, opdat ik mij meer op toe zou kunnen leggen. Eindelijk had ik 
toch gekozen om niet dit vak in te gaan, maar als amateur veel werk te 
gaan doen, en dat is me aardig wat gelukt. Ik speelde zelf in 3 regionale 
orkesten namelijk in Loon op Zand-Haarsteeg-Waspik en soms in Waalwijk 
en Baardwijk. Daarnaast had ik de leiding van 3 jeugdorkesten uit de regio, 
en waar we zo nu en dank mee op concours gingen met veel succes. Bij mij 
aan huis kwamen zowel jong als oudere ca. 20 leerlingen per week les 
halen. Dit had ik 20 jaren gedaan tot dat ik zelfs de gouden insigne mocht 
ontvangen van de federatie band van muziek. Later toen het in Loon op 
zand wat minder ging met het top orkest, heb ik nog een aantal jaren de 
leiding gehad van de Egerlander kapel uit Loon op Zand. Inmiddels 
verstreken de jaren en nam het besluit om het in de muziek wat rustiger aa 
te gaan doen. Maar als kostwinner werkte ik ook in het magazijn als chef bij 
Arnold Verwiel b.v. waar ik tot mijn 65e jaar met plezier heb gewerkt. 
Mocht er iemand ander jullie zijn die iets te vieren heeft, ga dan eens kijken 
bij Verwiel hier tegenover ons tennis lokaal. Je vind er een ruime sortering 
aan geschenken in de showroom. Dus toen ik het wat rustiger aan ging doen 
in de muziek, was mijn voorkeur toch weer uitgegaan naar de 
tafeltennissport. Ik ben nu reeds een aantal jaren lid van de vereniging en 
hoop dit nog lang te mogen doen. 
Dit was in het kort mijn loopbaan, en geef de pen door aan Ben Blijlevens. 
Er rest mij nog toe te wensen de vele sportgroeten van Walter Dingemans. 
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7 april 2012, een SUPER dag 

Zo kijk je er lange tijd naar uit, zo vliegt de dag zelf voorbij, en 
zo zijn we al weer een maand voorbij ons 65-jarig bestaan. Het 
bestuur zegt toch met enige trots dat deze dag een SUPER dag 
was. Dank aan diegenen die zich hiervoor vrijwillig hebben 
ingezet, dank voor diegenen die op het feest aanwezig waren 
en dank aan iedereen die dit feest onvergetelijk hebben 
gemaakt. 
Dat het een SUPER dag geworden is, is te danken aan de invulling van deze 
verjaardag. De feestcommissie 65-jaar had een zeer leuk en attractief 
programma samengesteld. Het TTVWCKHDT-toernooi (zie verderop in 
Batgeheimpjes waarvoor deze afkorting staat) was vanaf het begin een 
groot succes. Lachende gezichten, verbazende gezichten en uitdrukkingen, 
jong naast oud, speelmaterialen die niet het baleffect gaven wat je wel zou 
willen en verwachten. Een perfect toernooi wat de sfeer van de rest van 
deze dag bepaalde.  

 
Na het toernooi werd 

door een aantal vrijwilligers de zaal omgetoverd 
naar een feestzaal. De diskjockeys arriveerden, Jan Jessen kwam met zijn 
feestverlichting, er werden nog extra slingers en ballonnen opgehangen
zaal was klaar voor het feestgeweld.  
 
De feestcommissie had voor ook voor de inwendige mens gezorgd. 
iedereen na afloop van het TTVWCKHDT-toernooi een frietje en snack 
nuttigen bij de frietkar die voor het pand stond. Ook dit werd door iedereen 
gewaardeerd, zelfs zo dat sommigen meerdere keren een bonnetje hiervoor 
gingen inleveren. 
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De feestavond werd gestart met een jeugddisco. Na enige twijfeling kwam 
de sfeer er snel in. De jeugddisco ging langzaam over in de feestavond die 
naast muziek continu werd gelardeerd met culinaire hapjes van Très Bien uit 
Waalwijk. Ook dit bleek een schot in de roos, waardering werd dan ook 
continu uitgesproken voor de kwaliteit en de geboden hoeveelheid. En 
verder waren de vrijwillige barmedewerkers regelmatig onderwerp van 
gesprek. Ten slotte valt een appel niet ver van een boom, toch? Leuk om te 
horen.  
Henk van Berkel heeft een uitgebreid verslag van deze feestdag geschreven. 
En gelukkig hebben we ook de foto’s nog. Een groot aantal zijn geplaatst op 
onze website en de Facebook pagina van TTV Waalwijk. 
 
Namens het bestuur nogmaals dank aan iedereen die ervoor hebben zorg 
gedragen dat deze dag een SUPER dag was. 
Theo de Laat 
 

Feest 65 jaar was een groot succes 

Beste clubgenoten, op zaterdag 7 april hebben we met zijn allen gevierd dat 
ons cluppie de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. 
Hiep, hiep, hoera! Reden om er mee op te houden? 
Welnee! Dat we nog maar vele jubilea mogen vieren, wij 
en/of diegene die na ons komen.  
Gelukkig overigens dat we geen 20 jaar later het levens-

licht 
hebben 
gezien, 
anders 
hadden 
we het 
pas na 67 jaar mogen 
vieren.. Of 66 jaar, of 65 
jaar + 1 maand. Dat is toch 
ook geen porum he.. In ieder 
geval was het volgens mij 

een mooie dag, waar de meesten het volgens mij goed naar de zin hebben 
gehad. Maar ik loop op de zaken vooruit, want hoe is dit alles nu eigenlijk 
tot stand gekomen? 
  
Het begon allemaal op een jaarvergadering in 2011, waar de vraag aan de 
orde kwam: wat doen we volgend jaar als de club 65 jaar bestaat? We 
hadden 4 jaar daarvoor al het 60 jarig bestaan gevierd, dus zo redelijk kort 
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daarop was het geen vanzelfsprekendheid om 5 jaar later weer alle 
feestregisters open te trekken. Dus in eerste instantie werd er wat aarzelend 
gereageerd, maar dat duurde niet lang. Meerdere personen (wie daar kom 
ik later op terug) gaven duidelijk te kennen hier wel wat in te zien en – niet 
onbelangrijk- hier ook wat voor te willen doen. En zo kwamen de reacties 
toch los, de jaarvergadering ging akkoord en het spel was op de wagen en 
al snel was er een jubileumcommissie gevormd, die zou gaan brainstormen 
over leuke ideeën voor de dag die er nu zou gaan komen. 
 
Dan een half jaar verder, eind 2011, werd ondergetekende benaderd door 
Theo de Laat. Of ik interesse had om ook in de jubileumcommissie plaats te 
nemen. In de tussentijd was het aantal leden van die commissie namelijk 
wat geslonken en men zocht nog wat versterking. Eerlijk gezegd aarzelde ik 
even, want ondergetekende is geen ISO gecertificeerd feestbeest en wat als 

de mensen van Lloyd´s eens langs zouden 
komen? Maar Theo haalde me toch over en 
mailde me intussen een en ander over wat de 
commissie al bekokstoofd had. En dat was 
nogal wat, ze hadden zeker niet stilgezeten. En 
wie waren ´ze´?  
Dat waren Ad Pullens, man van het eerste uur. 
Hij gaf zich op vlak na Dorothee van Kuijck, 
vrouw van het eerste uur, die op die bewuste 
jaarvergadering net als Ad enthousiast in het 
avontuur was gesprongen en dan Theo de 
Laat, die vanuit het bestuur zitting nam in de 
commissie en ook altijd in is voor een feestje 
en als bestuurslid al jaren gewend de handen 
uit de mouwen te steken (ik verdenk Theo er 
stiekem van een 
workaholic te zijn..). En 
zeker niet te vergeten: 
naast de commissieleden 
waren er tal van mensen 
die toezegden om op 

allerlei fronten mee te helpen in de aanloop naar, 
tijdens en na de dag (opruimen en zo..). Zonder hen 
waren we nergens geweest.  
 
Wat me al snel opviel tijdens die eerste vergadering waar ik bij mocht zijn, 
was dat er ondanks het feit dat het een feestcommissie was, er uiterst 
zakelijk werd vergaderd. Geen tomeloos geouwehoer en na drie uur 
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vergaderen je afvragen waar je het nou eigenlijk al die 
tijd over hebt gehad enz. Nee, de meesten meetings 
waren heel gezellig, maar duurden vaak niet langer dan 
een uur en er werden concrete actiepunten afgesproken, 
vastgelegd en ook goed opgevolgd. En zoals gezegd, er 
stonden al veel ideeën op stapel, ze moesten 
´alleen´nog concreter worden uitgewerkt. De rode 
draad was echter, en daar bleef Ad telkens maar op 
hameren: het moest echt een dag worden om niet te 
vergeten en zoveel mogelijk anders dan anders. Met 
name het jubileumtoernooi zou zeker geen standaard 
toernooi moeten worden, maar een juist totaal niet 
serieus toernooi voor jong en oud voor de fun waarmee 
de toon van de rest van de dag mee zou moeten worden 
gezet. Geen eenvoudige opgave natuurlijk en daar moest nog veel denkwerk 
aan te pas komen.  
 
Voor de rest van de dag waren de ideeën al wat concreter, maar daar was 
het wel de kunst om binnen het budget te blijven, want een hapje eten, een 
DJ + lichtshow, het klinkt allemaal leuk, maar hoe hou je het betaalbaar. 
Gelukkig waren connecties en onderhandelcapaciteiten in de commissie 
ruimschoots aanwezig, dus dat kwam uiteindelijk wel goed. Voor wat het 
toernooi betreft: de vorm zou mede afhankelijk zijn van het aantal 
inschrijvingen en men bleek wel zin te hebben in een paar stevige potten 
tafeltennis. De teller bleek uiteindelijk op ongeveer 60 steken, een 
ongekend aantal voor een intern toernooi van TTVW. Nu nog iets leuks 
verzinnen voor die onwetenden, gna, gna. En zo kwamen we op de volgende 
toernooivorm: het campingkeukenhandicapdubbeltoernooi! Niet (of bijna 
niet) spelen met batjes, maar al het andere zou zijn toegestaan. 
 
En zo kwamen de meest wilde ideeën uit onze breinen naar boven borrelen, 
waarvan we sommigen maar even snel maar weer hebben laten varen, 
anders zouden we de eerste hulp afdeling van het ziekenhuis iets te veel 
hebben belast waarschijnlijk. Of hadden we dubbelpartners misschien wel 
aan elkaar moeten vastbinden, of zicht-beperkende toiletrolbrillen (niet te 
verwarren met toiletbrillen), of men met boeken moeten laten spelen (met 
titel: tafeltennis voor dummy’s), of armen vastknopen. Nah, toch maar niet. 
Mocht hier toch nog interesse voor zijn: ik zou zeggen, organiseer het en 
sluit meteen een goede verzekering af. Nou ja, de door de commissie 
gekozen ´voorwerpen´ zijn in ieder geval voor alle zekerheid toch maar 
even uitgetest.. 
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De dag voor het toernooi begon de opbouw voor de feestdag al. Hier 
kwamen de hulptroepen al in grote getale op af, hadden we wel genoeg 

werk voor al die mensen? Nou ja, je 
hebt altijd supervisors nodig, en 
supervisors voor supervisors, dus dat 
kwam wel goed. Zelfs Jan Jessen liet 
zijn gezicht weer zien, niet dat dat zo 
verbazingwekkend is, want als er 
aangepakt moet worden is hij een van 
die mensen die er dan als de kippen bij 
zijn. Met het risico dat ik anderen 
tekort doe, speciale dank voor hem (en 
zijn zoon Dave), vanwege het zonder 
enige aarzeling kosteloos ter beschik-
king stellen van de feestlampen in de 
zaal en natuurlijk zijn hulp m.b.t. het 
elektro gebeuren (anders zou de feest-
avond wel eens heel kort geduurd 

kunnen hebben als alles eruit was geknald). En het is altijd weer leuk om 
een Limburger te plagen, of niet Nol? ;-) 
 
Dan de dag zelf. 
Die zou zoals aangekondigd ´s middags beginnen 
om 65 minuten over 12. ´s Ochtend waren 
echter nog gewoon jeugdwedstrijden en de 
commissieleden zaten daar natuurlijk geboeid 
naar te kijken: hm, moet die wedstrijd nou zo 
lang duren, maak af die tegenstanders! 
Tussendoor werd de tijd nog nuttig besteed door 
ballonnen op te blazen, nog wat meer 
versieringen aan te brengen etc. En rond het 
middaguur begonnen de mensen die zich ook 
(want de jeugd was er al) voor het toernooi 
hadden ingeschreven langzaam binnen te 
druppelen. Toen waren de jeugdwedstrijden nog aan de gang, maar niet 
lang meer. Daarna begon de opbouw van het toernooi, die door de 
aanwezigen met grote ogen werd gadegeslagen. Tafels die uit elkaar werden 
geschoven, pet flessen.. Men kreeg langzamerhand (of heel snel, is wat 
waarschijnlijker) in de gaten dat dit geen normaal toernooi zou worden. 
Maar er liep nog niemand gillend weg, dat was al heel wat. Wel waren er, 
zoals bij ieder toernooi, wat afvallers of mensen die zich ingeschreven 
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bleken te hebben, en dus nog niet waren ingedeeld, dus er moest aan de 
poules nog wat gesleuteld worden.  
 

 
 
Maar, om 65 over 12 werd iedereen verzocht naar de bar te komen. 
Gelukkig bleek de ruimte net voldoende, er was nog een paar meter tussen 
de deur van het rookhok en de menigte. Theo heette iedereen welkom en 
gaf daarna het woord aan ondergetekende en Dorothee voor de toernooi 
uitleg en die kwam hier op neer: de mensen waren verdeeld over 7 poules 
(in totaal uiteindelijk 56 deelnemers), jong en oud en alle niveaus door 
elkaar heen. In het wedstrijdschema was te zien dat je na iedere wedstrijd 
aan een andere dubbelpartner werd gekoppeld, men speelde dus zowel met 
als tegen elkaar. Na iedere ronde schoof iedere poule een tafel door, waar 
ze weer andere handicaps tegenkwamen, na 7 rondes had dus iedere poule 
alle handicaps doorlopen, want er werd ook gespeeld over 7 tafels. De 
wedstrijden zelf duurden allemaal 6,5 minuut en na afloop konden de 
winnaars 65 punten voor zichzelf opschrijven, de verliezers kregen 10 
punten voor de moeite. Dorothee had de schone taak om zowel het begin 
als het einde van alle wedstrijden aan te kondigen door middel van een 
scheidsrechters fluitje. Nou ja fluitje.. Ieder die gezegd zou hebben: ik heb 
het niet gehoord hoor, zou meteen worden doorgestuurd naar de oorarts. 
 
Dan de handicaps: er werd gespeeld met tafels die uit elkaar waren 
geschoven (en met 2 netjes), met pet flessen, badmintonrackets, 
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eetborden, minibatjes, snijplanken, een tafel met ´ietwat´ verhoogd net en 
dienbladen, batjes met een gat erin, batjes zonder rubber.  
 

 
 
Zoals te verwachten was het in het begin allemaal wat onwennig en nadere 
uitleg her en der wel vereist. Maar men hield de gang er goed in en anders 
zorgde Dorothee er wel voor dat men op tijd bij de tafel stond, maar dit was 
gelukkig niet zo vaak nodig. En tijdens het toernooi was het mooi om te zien 
hoe men omging met de verschillende handicaps. Zo bleken de pet flessen 
toch wel een harde noot om de kraken, sommigen werden er letterlijk ziek 
van (beterschap nog Timothy). Walter Dingemans bleek een aantal 
fabuleuze smashes met een pet fles geslagen te hebben, zei de een. De 
andere zei dan weer dat dat ballen uit frustratie 
waren omdat het verder voor geen meter ging..  
 
Peter Mijders, die een dubbelrol speelde als fotograaf 
en toernooi/feestganger, bleek beter met een 
broodplank dan met zijn eigen batje te kunnen 
spelen. En Joop, zucht.., nee het was niet de 
bedoeling dat je je hand achter het gat houdt (van 
het batje zonder gat). Leuk op te merken trouwens 
dat de ballen bij bijv. Fabian heel vaak door het gat 
gingen, oorzaak: hij speelt gewoon te goed, het gat 
zit precies waar je normaal gesproken de bal moet 
raken.. En hoe speel je met een ´net´ van een meter hoog (je ziet niet eens 
waar de bal terecht komt..)? Het bleken harde noten om te kraken voor 
zelfs de zogenaamd betere spelers onder ons en die hadden dus ook niet de 
hoogste scores te hebben aan het einde van de rit. Nee, uiteindelijk stonden 
na 3 kruisfinales in de finale: Annemieke de Haan en Rini Soeters. Zij 
vochten het uit op de 2 tafels uit elkaar met 2 netjes en Rini trok uiteindelijk 
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aan het langste eind. Daarmee mocht Rini zich uitroepen tot de eerste 
winnaar in de geschiedenis van het TTV Waalwijk 
campingkeukenhandicapdubbeltoernooi (afgekort TTVWCKHDT). Voor zijn 
gedane moeite kreeg hij de schone prijs van: 65 lolly’s!  
  
Nou ja, om te voorkomen dat hij met een gruwelijke buikpijn huiswaarts zou 
gaan, heeft hij ze maar uitgedeeld aan met name de jeugd en ook wat 
oudere jongeren. 
 
Goed, einde toernooi en de hulptroepen kwamen meteen in actie om de zaal 
om te bouwen voor de verdere feestdag. Tafels aan de kant, feesttafels en 
stoelen naar binnen. De catering en Dj’s arriveerden en een en ander werd 
met man en macht naar boven gesjouwd. Intussen werden de 
toernooi/feestgangers overigens verder uitstekend bediend door de 
vrijwilligers die al de hele middag achter de bar hadden gestaan om de 
mensen door het toernooi te helpen middels hapjes en drankjes (en meeste 
voor 65 eurocent!).  
 
En wat ook arriveerde was een frietkot, jawel! Iedereen kreeg bonnen voor 
een frietje en een snack en dat bleek goed te smaken, althans zoals ik het 

van de meesten 
begrepen heb, ook 
gezien het feit dat 
velen nog voor een 2e 
maal richting frietkot 
gingen, want er waren 
ook aardig wat bonnen 
te vergeven. 
 
In de tussentijd 
hadden de Dj’s hun 
toko opgebouwd en 
kon om 19:00 de 
jeugddisco beginnen. 
De Dj’s hadden er zin 
in want heel de 

accommodatie trilde toen de muziek aanging. Ikzelf zat boven op een kruk 
en verschoof als vanzelf naar de kruk ernaast. Maar na wat constructief 
commentaar werden de bastonen wat minder en kon het grote genieten 
echt beginnen. De jeugd had in het begin wat moeite om los te komen, en 
begrijpelijk (het is een dunne lijn tussen dansen en jezelf voor gek zetten), 
maar uiteindelijk hadden ze het volgens mij best naar hun zin, ook geholpen 
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door ouders en nog wat andere senioren, die hun eigen jeugd blijkbaar nog 
niet vergeten waren. De bar was overigens inmiddels overgenomen door 
mensen van de catering, zodat de vrijwilligers even bij konden komen en 
toeleven naar het grote feest wat om 21:00 zou beginnen. En zo begonnen 
de mensen binnen te druppelen en werd het een mengelmoes van jeugd en 
senioren, want de jeugd mocht wat later opblijven gelukkig.  
 

 
 
Na 21:00 hield Theo zijn 65 jaar jubileum speech als vertegenwoordiger van 
de commissie en het bestuur (ik dacht al, waarom heeft hij nu 2 petten op?) 
en gaf daarmee het startsein voor het feest, wat zich overigens niet alleen 
in de zaal afspeelde, maar de mensen verdeelden zich over de zaal, de bar 
en het rookhok, wat permanent vol zat.  
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Al heel vroeg in de avond gaven Ira Sprangers 
en Ad Pullens het goede voorbeeld door even 
een salsa demonstratie te geven, waar met 
name Ira volgens mij harder op had getraind 
dan op het jubileumtoernooi.. Om de avond 
op stoom te houden, kwam de cateringservice 
regelmatig langs met allerlei lekkere hapjes 
en verder waren alle drankjes ´on the 
house´, dus het ontbrak de mensen aan niets 
volgens mij.  
 
En ja, aan alle leuke liedjes komt een eind. 
Dus 12 uur na het begin, om weer 65 over 12, 
werd te kennen gegeven dat de taxiservice 
klaar stond om de mensen thuis te brengen 
die zich daarvoor hadden opgegeven. Deze 
bestond uit vrijwilligers die op dit tijdstip bereid waren gevonden om de 
feestbeesten in verschillende routes thuis af te leveren. Voor sommigen 
bleek het erg moeilijk om zich los te maken van hun hapjes en drankjes, 
maar het lukte ze uiteindelijk toch en zo konden ze naar huis worden 
gebracht. Niet dat de avond daarmee ten einde was. Nee, aan de bar ging 
het nog geruime tijd door (tot een uur of 4 geloof ik).  
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De ochtend erop kwamen de hulptroepen echter alweer in actie, ondanks de 
zware nacht ervoor, om de boel weer op te ruimen. Zoals altijd gaat dat iets 
sneller dan het opbouwen en in een paar uur tijd was het wel gepiept. Nou 
ja, niet helemaal, de vloer van de zaal moest nog worden schoongemaakt 
en daar heeft Anneke Kokx nog een zware kluif aan gehad, zo heb ik 
begrepen.  
 
Rest mij nog om namens de jubileum commissie iedereen te bedanken die 
een bijdrage heeft geleverd aan deze dag. Het was bedoeld als een dag voor 
en door leden en als je ziet hoeveel mensen zich hebben opgegeven aan het 
toernooi, de feestavond, maar ook actief hebben meegeholpen denk ik dat 
dit wel gelukt is. Maar uiteraard hopen we vooral dat iedereen zich goed 
vermaakt heeft en dat men deze dag nog lang zal herinneren, in positieve 
zin natuurlijk. En voor het petflessen trauma openen we binnenkort een 
hulplijn.. 
 
Groeten, 
Henk 
Namens de jubileum commissie 
Dorothee, Ad en Theo. 
 

 
 
Op www.ttvwaalwijk.nl en www.facebook.com staan een groot aantal foto’s 
van deze leuke dag.  
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